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Over het boek 
Ik wil meepraten is het levensverhaal van Dora Hulshof-Nahuis. Zij werd 
geboren in 1926 op een boerderij in Avest, een buurtschap bij Beltrum in 
de Achterhoek, als zesde van tien kinderen. Haar ouders komen beiden uit 
een geslacht van agrariërs dat al eeuwen in Avest woont. Zij waren 
pioniers op net ontgonnen land en werkten dag en nacht. Het is in de 
eerste plaats het verhaal van een krachtige vrouw, daar zit een 
familieverhaal aan vast en een streekbeschrijving. 
In de eeuw die het leven van Dora omvat, zijn de leefomstandigheden 
drastisch gewijzigd. Ook veranderde Dora van woonplaats, via Zeddam en 
Zevenaar naar Arnhem. Wat niet veranderde zijn haar drijfveren, haar 
dromen, haar angsten, waar ze boos om werd en waarover verdrietig. 
Bestuderen van het verleden is een bron van zelfkennis. Dat maakt het 
verhaal interessant. 
Aan de hand van interviews met haar moeder en mensen uit de omgeving 
van Dora, aangevuld met eigen ervaringen en historisch onderzoek, 
schetst Marian Hulshof een kleurrijk beeld waarin haar katholieke familie 
centraal staat. 
 


