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Biografie over Jacobus Q. Smink: Ontroerend 
 
‘Schitteren en schuilen’ met als ondertitel ‘Jimladream, het leven van een bipolaire dichter’, is de 
biografie over Jacobus Q. Smink (2954-2024), geschreven door Marian Hulshof. De inhoud van deze 
biografie heeft mij geraakt, niet in de laatste plaats omdat ik dacht Jacobus te kennen. Dat bleek 
maar voor een deel zo te zijn. Met name de Jacobus uit zijn jongere jaren heb ik meegemaakt, toen 
we samen onderwijs op dezelfde school volgden. 
 
Beiden volgden we havotop van de Pedagogische Academie in Sneek. Jacobus ging na het behalen 
van zijn havodiploma naar de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen om Nederlands te 
studeren. Omdat ik naar de P.A. ging, verloren we elkaar uit het oog. Wel kwamen we elkaar af en 
toe tegen op literaire bijeenkomsten. Jacobus was in mijn ogen een ‘groot dichter’. Hij ging volledig 
zijn eigen weg. 
 
In Groningen ontmoeten Marian Hulshof en Jacobus elkaar. Tientallen jaren na hun eerste 
ontmoeting vraagt Jacobus aan Marian of zij een bloemlezing uit zijn gedichten wil samenstellen. 
Marian stemt daarin toe en interviewt Jacobus over zijn literaire bronnen, vrouwen en verslavingen. 
Het resultaat is een biografie over Jacobus Q. Smink, wiens leven aanschouwelijk wordt gemaakt met 
een ruime selectie van zijn gedichten. ‘Zijn gedichten zijn ongeremd en humoristisch. Het is dan ook 
niet voor niets dat hij in 2013 gelauwerd werd met de Gysbert Japicxpriis, de belangrijkste literaire 
prijs van Friesland’, schrijft Hulshof. 
 
Zoals ik al schreef, heeft deze biografie mij geraakt, sterker nog de geschreven neerslag van Kobus’ 
leven grijpt me bij de strot. Hij ontroert mij. Ik heb nooit geweten dat het leven van Jacobus zo heftig 
was. Ik ben vast niet de enige die even op moet zoeken wat een ‘bipolaire’ dichter is. Ik kende de 
term manisch-depressief wel. Dat dus. 
Hulshof schrijft heel liefdevol over het leven van Jacobus en toch voelde ik mij af en toe een voyeur. 
Maar het mocht allemaal van Jacobus, hij heeft de hele inhoud van de biografie nog met de biografe 
kunnen bespreken.  
 
Over liefde gesproken, die was er ook bij zijn naasten. De kinderen, zijn vrouwen en tot het laatste 
toe bij zijn zussen, die zijn verzorging op zich namen toen hij uit Eindhoven terugkwam naar huis. 
Naar Sondel. 
 
Een rijk boek, niet in de laatste plaats door de ruime selectie van Jacobus’ gedichten. Daarin was hij 
het meest zichzelf. Ook staan er vele foto’s in het boek die een beeld geven van zijn leven. 
 
Henk van der Veer 
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